
En den duvel 
 
En den duvel schijt altijd op de grootste hoop 
En ik, ik pis er néve 
En als ik m’n tès vol cente ha 
Zoj’ ik wel ‘n rundje geven 
 
En ik ha een miljoentje georven 
‘n Wereldreis, ‘n auto en ‘n huis 
Toen kwam de belasting, die plukte me kaal 
En nou ben ik weer zo arm als een luis 
En den duvel.......enz. 
 
En ik zou met mijn meidje gaan dansen 
En ik stelde mijn neef aan haar voor 
Hij vroeg haar haar ten dans, hij ha zoveul sjans 
En nou zijn ze d’r samen vandoor 
En den duvel.......enz. 
 
En de Beatles die zouen gaan spelen 
Een gratis concert in De Rips 
Maar daar rolde een steen en toen brak ik mijn been 
En nou zit ik mi m’n gat in het gips 
En den duvel.......enz. 
 
Onze vader die ha me geraaie: 
Och jungske doe altijd oew best 
Werkt eerlijk met vlijt, dan kriede geen spijt 
En nou ben ik dus zo arm als de pest 
En den duvel.......enz. 
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