
 

 

Van Boxtel naar Berlijn 
 
De stoom blaast ballonnen vur een bleke zon    
De bloedprocessie langs ’t station       
Peppels, een koe die uit de Dommel drinkt      
De klank van klompen die nooit mir klinkt       
Jansen en de Wit, ooit het grote geld 
De lucht van looien van ut leer 
Daor langs de bossen en ut zompige veld 
Twee ijzeren strepen van weleer    
 
Refrein 

En gij en ik, wij gaon met dun trein  
Wir van Boxtel naor Berlijn    
En we rijen dan dur mè een andere lijn  
Tot weid vurbij ut Rode Plein    

 
Steeds ruiger groeit ut gras over ut spoor 
Waor tijd z’n inhoud lang verloor 
Zware schepen in het late avondlicht 
Varend van Den Bosch tot aon Maastricht 
Un opgehaalde brug, met z’n uitgedoofde sein 
Van un lang vergeten lijn 
En tussen fabrieken, huizen en verkeer 
Roestige strepen van weleer 
 
Hier en daar stu nou un monument 
Bunkers langs unne defensiesloot 
Stukskes rail, unne seinpaal, un ouwe prent 
Van niks naor nergens, ut spoor is dood 
Tsaren en keizers, die rejen over die lijn 
Namen die al lang verdwenen zijn 
Dun tijd die wint ut, keer op keer 
Dromend over ut lijntje van weleer 
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